Historische roman voor jongeren
ter ere van Amsterdam 750
in samenwerking met het Stadsarchief

Het verhaal speelt in de ruwe, mystieke wereld van 15°%-eeuws Amsterdam.

Wil je aandacht besteden aan het
A Wirjeun Molzszes naderende stadsjubileum Amsterdam
750? Vind je het belangrijk dat jongeren
kennis hebben over nationaal erfgoed?
Wil je hier op een leuke manier aandacht
aan besteden? Dan is dit de manier: een
historische roman omkleed met een
project van het Stadsarchief Amsterdam!

De strijd van de steenhouwer is een
spannende tijdreis die tot stand kwam in
samenwerking met gespecialiseerde
historici. De roman bevat dan ook een
schat aan informatie en leuke weetjes
over de jonge jaren van onze hoofdstad.

In samenwerking met het Stadsarchief
Amsterdam  wordt het voortgezet
onderwijs benaderd. Jongeren hebben
immers de toekomst van Amsterdam in
handen...

In De strijd van de steenhouwer belandt de nieuwsgierige Mare tot haar schrik in de 15 eeuw.
Haar problemen in de 21¢ eeuw worden plotseling overschaduwd door de strijd om het bestaan,
maar ze laat zich niet uit het veld slaan. Mare verkent de jonge stad Amsterdam, ontmoet
koppige koopmannen, een sterke waardin, een getalenteerde beeldhouwer en een
onconventionele bouwmeester. Met hem werkt ze aan één van Nederlands bekendste
monumenten, de Nieuwe Kerk. Geleidelijk vindt ze haar weg, maar dan raakt ze verstrikt in de
Hoekse en Kabeljauwse twisten...

De strijd van de steenhouwer is, behalve een spannend historisch verhaal, vooral een verhaal
over jongeren. Hoe ontdek je wie je bent en wat je moet doen? Welke rol speelt de omgeving
daarbij? Wat is liefde? En... wat is er toch met de zwarte kat aan de hand?



Dit najaar komt het Stadsarchief Amsterdam met aanvullende informatie rond deze roman,
gericht op het voortgezet onderwijs. Denk hierbij aan een website met extra informatie bij
plaatsten en gebeurtenissen uit het boek, een historische stadswandeling langs locaties uit
het verhaal en lesmateriaal. Omdat alle informatie vrij online zal staan, is het ook voor
individuele jongeren en hun ouders mogelijk hier gebruik van te maken.

Relevante links vind je binnenkort op www.mirjammolenaar.nl. Ook kun je je inschrijven voor
de nieuwsbrief van het Stadsarchief Amsterdam.

Boekpresentatie: boekhandel Scheltema, Rokin 9, Amsterdam, zaterdag 21 september
2024 15.00 uur.

Van Mirjam Molenaar verscheen eerder Het vuur van de vreemdeling, een tweedelige
historische roman voor volwassenen, die goed werd ontvangen.
Oude ambachten, erfgoed en identiteitsontwikkeling staan centraal in haar werk.
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Een spannende tidreis door middeleewns Amsterdam.

De nieuwsgierige Mare belandt tot haar schrik in 15e-eeuws
Amsterdam. Haar problemen in de 21e eeuw worden van het
ene op het andere moment overschaduwd door een harde
strijd om het bestaan. Ze ontdekt de jonge stad, ontmoet
koppige koopmannen, een scheepsbouwer, een sterke waar-
din én een getalenteerde beeldhouwer. Met een eigenzinni-
ge bouwmeester werkt ze mee aan de Nieuwe Kerk. Hij laat
haar zien wat de strijd van de steenhouwer inhoudt.

Mare zoekt antwoorden. Hoe ontdek je wie je bent en wat
je moet doen? Welke rol speelt de omgeving? Hoe blijf je
trouw aan jezelf? Wat is liefde? Geleidelijk vindt ze haar weg
in een onbekende wereld, maar dan raakt ze verstrikt in de
Hoekse en Kabeljauwse twisten.

Mirjam Molenaar begon haar car-
riere als beeldhouwer en werkte
ruim twintig jaar in het voortgezet
onderwijs. Gedreven door haar
fascinatie voor zowel jonge men-
sen en identiteitsontwikkeling als
voor oude ambachten, onthult ze
in dit boek de geheimen van de
Nieuwe Kerk in een hard en mys
tiek Amsterdam.

[anaf 15 jaar.
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